
IS HET BINNEN 
NIET VEILIG? 
KOM ERMEE  

NAAR BUITEN!

Ook mannen ervaren intrafamiliaal geweld. 
Meestal thuis, door een partner of andere familieleden. 

Geweld is nooit oké! 
Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je een plek waar gezegd 
kan worden wat je moeilijk onder woorden kan brengen? Weet dan dat 
er bij het Family Justice Center een veilige plek is waar je terecht kan, 
waar je andere mannen met gelijkaardige verhalen tegenkomt, waar je 
steun kan zoeken bij elkaar.

Je bent welkom in onze lotgenotengroep voor mannen. 
De groep komt elke maand samen in het Sociaal Huis van Mechelen. 
We willen een ontmoetingsplaats zijn, waar we laagdrempelig elkaar 
kunnen ontmoeten. Niks moet, veel mag.

Interesse of wens je meer informatie?
Bel of mail het Family Justice Center via  
015 45 33 28 of fjc@mechelen.be
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